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Persoonlijke verhalen 
 
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria 
is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten 
en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen.  
De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement  
(JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar.  
Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een  
waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over  
vrede en gerechtigheid. Dorpsbewoners ervaren daardoor  
saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en  
vooroordelen.  
 
 

Hoe een schaapherder dominee werd 
“Vroeger was ik schaapherder”, vertelt 

dominee Habila Istiphanus. Hij groeide op in 

het kleine dorpje Gangkero in Adamawa 

State in Nigeria. Als klein jongetje trok hij 

dagen door de bush, tot hij op zijn zesde naar 

school mocht. Hij was ambitieus en leergierig. 

Na een opleiding tot leraar besloot hij dat hij 

graag opgeleid wilde worden als predikant. 

Doordat een oudere, zeer gerespecteerde 

predikant voor hem in de bres sprong, kreeg 

hij die kans. “Deze predikant werd mijn 

beschermheer. Hij vond het belangrijk dat gemotiveerde jongeren in de kerk de kans kregen om zich 

te ontwikkelen.”  

Hij ging graag op pad naar de dorpen, om te evangeliseren. Maar hij wilde meer betekenen. Hij wilde 

de dorpelingen stimuleren om samen verbeteringen aan te brengen in hun eigen dorp. “Als de 

bewoners zichzelf beter zouden organiseren, konden dorpen zich veel meer ontwikkelen. En ik wilde 

volwassenen die nog nooit naar school waren gegaan, de kans geven om te leren lezen en schrijven.”  

Toen de kliniek van de Lutherse kerk in Ganye, de hoofdstad van Adamawa, ging verhuizen, vroeg  

Habila of hij een kantoor mocht openen in het oude gebouw. Dat betekende het begin van JPRM. 
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Brood op de plank voor de hele familie 
“Vrouwen hebben alleen een opleiding in de keuken nodig.”  Vroeger zei Daniël uit het dorp Angwan 

Yerima in het district Zuid-Karuna dit hardop waar zijn vrouw bij was. Tegenwoordig wordt hij boos 

op iedereen die zijn dochters niet naar school stuurt. Deze omslag is te danken aan de programma’s 

van JPRM.  

Zijn vrouw is dankzij JPRM begonnen om arachideolie te verkopen. Ze volgde een training en verdient 

inmiddels een extra inkomen. En dat is hard nodig, want Daniël en zijn vrouw wonen samen met 

minstens tien familieleden in een huis. Dankzij het bedrijfje van zijn vrouw is er nu voldoende te eten 

voor de hele familie. Ook kan het stel de kinderen naar school sturen en schooluniformen en -boeken 

voor hen kopen.  

Daniël is zelf christen, maar de meeste mensen in het dorp zijn moslim. Daarom vindt hij de JPRM-

programma’s die zich richten op samenwerking en dialoog tussen christen en moslims erg belangrijk. 

“Onze gemeenschap heeft zo’n programma nodig”, benadrukt hij. “Sterker nog, het is een vereiste 

dat dit programma er op meerdere plaatsen komt.”  

Het leven van zijn familie is drastisch veranderd dankzij JPRM, schetst Daniël. Alleen al door de 

training die zijn vrouw gekregen heeft om de arachideolie op een slimme manier te verkopen. 

“Voorheen kregen we op de lokale markt amper de kans om ons product verkopen. We dreigden in 

armoede weg te zakken. Nu weten we hoe we de verkoop het beste aan kunnen pakken.” Daardoor 

hebben zich nieuwe kansen gevormd. “We vormen nu een doelgerichte en hoopvolle familie.” 

 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 


